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De engel richtte zich

tot de vrouwen en zei:
*‘Wees niet bang, ik weet dat
jullie Jezus, de gekruisigde,
zoeken. Hij is niet hier, Hij is

immers uit de dood opgewekt,
zoals Hij gezegd heeft.
Kijk, dit is de plaats
waar Hij gelegen heeft.’
Matteiis 28:5-6

Zending.
De actie ‘Klussen doen voor Tjaad’ heeft € 6.600,26 opgebracht, waarvan € 2.446,21 door de
Rehobothschool bijeen is geklust. Bedankt allemaal!

We steunen naast diverse projecten ook standaard 4 sponsorkinderen via Woord&Daad. Elke vrijdag
wordt er in de groepen geld ingezameld om hen te ondersteunen in onderwijs, kleding en een lunch
op school. Het is fijn om te merken dat er veel kinderen zijn die daaraan bij dragen. Als we allemaal
iets geven, is het op de Rehobothschool al snel veel! Alvast hartelijk dank.

In de komende nieuwsbrieven stellen we de 4 sponsorkinderen aan u
voor, hier is als eerste: Jude

Jude Rafhae Navia woont in de Filipijnen, is geboren op 4 april 2012 en
is nu 11 jaar oud. De groepen 1 & 2 sponsoren Jude Rafhae sinds 28
november 2014. De school van Jude Rafhae heet: Pag-Amoma.

Jude zit in de 5e klas van het basisonderwijs, en hij heeft een beste
vriend in Jhon Mark. Hij houdt van buitenspelen, zijn ouders helpen
(met de vloer vegen bijv.), tuinieren en luisteren naar de
Bijbelverhalen. Hij smult van 'vegetables and fish' en speelt graag met
zijn hond Wewe.

Kijk uit je doppen!

Op school sparen we plastic doppen, zodat daarmee een geleidehond bekostigd kan worden. Spaart
u mee? Denk aan doppen van shampooflessen, deodorant, pindakaaspotten, drankpakken en
dergelijke. Graag eerst schoon en droog maken thuis. De mand staat in de kamer van juf Joke van
der Weijden. Meer informatie vindt u via www.geleidehond.nl/doppen



http://www.geleidehond.nl/doppen

Gebedsgroepen.

Van harte welkom om mee te bidden met één van de gebedsgroepen. We
bidden voor de school, de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en
ondersteunend personeel.

Elke woensdagochtend kunt u komen bidden in school. U bent van harte
welkom! De start is rond 8.40 uur tegenover het kantoor van juf Joke van
der Weijden. Mocht u een peuter hebben dan is daar oppas voor geregeld.

Wilt u (ook) graag maandelijks in de avond meebidden? Dan is dat mogelijk op de woensdagavond.
Zijdevlinderhoek 6: 27 maart, 29 mei om 20.15 uur
Boekvink 24: 24 april, 26 juni om 20.15 uur

Mocht u dank- of gebedspunten willen doorgeven, of iets willen vragen of melden, dan kan dat via
gebedsgroep.rehobothschool@gavescholen.nl Uiteraard worden gebedspunten vertrouwelijk
behandeld. Ook kan je contact opnemen met Hanneke Methorst via bovenstaande mail of via tel.
06-55751435.

stelt zich voor:

Meester Bruijn
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Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Wouter Bruijn en ik vervang juf Van de Werken op de
donderdagen en vrijdagen in groep 7a. Momenteel zit ik in het
derde jaar van de PABO op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik kijk
erg uit naar de komende periode en vind het een mooie uitdaging
dat ik de komende tijd op de donderdagen en vrijdagen voor groep
7a mag staan.

Vriendelijke groet, Wouter Bruijn

AVG-nieuwsbrief.
Via deze link leest u de nieuwste nieuwsbrief rondom privacy en AVG. Aanbevolen!

Wonderlijk gemaakt.
In de groepen 3-8 geven we vanaf 11 maart diverse lessen uit
Wonderlijk gemaakt. De groepen 1 en 2 verspreiden het meer \ §
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over het schooljaar.

Als school willen we kinderen voorbereiden op de seksuele wonderl ijk
vorming als onderdeel van burgerschapsontwikkeling. Wonderlijk gemaakt
gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie.

In de lessen verweven we vier rode draden:

Zelfbeeld: Kinderen waarderen zichzelf, ook als relationeel en seksueel wezen, vanuit de

waarden waardigheid en verwondering richting de Schepper.

God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel
wezen, waardevol vanaf het begin. Dat leidt tot een houding van verwondering richting de Schepper
en erkenning van een ieders waardigheid.


mailto:gebedsgroep.rehobothschool@gavescholen.nl
https://tov.gavescholen.nl/wp-content/uploads/2024/02/AVG-Nieuwsbrief-ouders-Deel-5.pdf

Duurzame relaties: Kinderen kunnen duurzame relaties waarbinnen diverse vormen van intimiteit
een plek hebben, herkennen, waarderen en opbouwen, vanuit de waarden liefde en trouw. Elke
persoon is door God geschapen om deel te maken van relaties met andere mensen elkaar te
ondersteunen, intimiteit te ervaren in diverse vormen en zich verbonden, gewaardeerd en geliefd te
voelen. Seksuele gemeenschap komt tot bloei binnen een duurzame relatie (huwelijk) van liefde en
trouw tussen man en vrouw.

Sociale normen: Kinderen kunnen diverse sociale normen in de omgang met relaties en seksualiteit
begrijpen en eigen grenzen verwoorden, vanuit de waarden respect en verantwoordelijkheid.
Geschapen zijn door God leidt tot een houding van zorg en respect voor het eigen lichaam (privé) en
voor de grenzen van anderen. Vanuit Gods grote gebod (God liefhebben boven alles en de naaste als
jezelf) vloeit een houding van vriendelijkheid en zorg richting alle andere mensen, ongeacht
onderlinge verschillen.

Weerbaarheid: Kinderen tonen weerbaar gedrag in de omgang met relaties en seksualiteit, kunnen
verdachte en schadelijke situaties herkennen en vragen indien

nodig hulp, vanuit de waarden zelfbeheersing en moed. De Bijbel toont het belang van reinheid voor
lichaam en geest, wat zelfbeheersing vraagt. Seksueel misbruik is, net als misbruik in het algemeen,
fout, immoreel en illegaal. Nee zeggen, vluchten en er over vertellen zijn goed en vragen moed.

Via Parro ontvangt u 11 maart de link naar de ouderbrief per groep, zodat u weet welke
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onderwerpen we bespreken.
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Wat staat er in maart in de planning?
We mogen weten dat we in afhankelijkheid leven, vandaar dat we alle plannen delen onder het
voorbehoud van Jacobus 4:13-15.

Op zondag 10 maart bent u met uw gezin van harte welkom in de SchoolKerkdienst vanaf 9:30 uur in
de Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26. Dominee Russcher vertelt dan het Bijbelverhaal van Gideon.
Na afloop is er koffie/thee in Maranatha, het gebouw naast de kerk. Welkom!

De dominee komt de week vooraf op bezoek in de groepen 4, de groepen 6 krijgen dan een
rondleiding, en in alle groepen vertellen we de passende Bijbelverhalen en oefenen we alvast de
liederen die er zondag gezongen worden. Goed om ook op deze wijze de verbondenheid binnen
kerk, school en de gezinnen rondom het geloof in Jezus Christus te mogen ervaren.

Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid, ook deze vieren we in de Julianakerk.
Een goede traditie. We mogen weten dat we ook voor onze gezondheid, ons inkomen en ons eten in
afhankelijkheid leven van onze Heer en Heiland.



Om 9:00 uur de groepen 1 t/m 4 en om 11:15 uur de groepen 5 t/m 8. Ook bij deze diensten bent u
van harte welkom.

U kunt via deze link het Biddag-gezinsdagboekje downloaden om op de dagen ervoor thuis samen te
gebruiken. Aanbevolen!

Herhaalde mededeling: Op donderdag 21 maart (i.p.v. de 28¢, wat eerder was gemeld) hebben de
jufs en meesters les, ook wij willen blijven leren! Daarom hebben alle kinderen deze dag vrij.

Van 25 t/m 28 maart zijn er open lessen, hiervoor krijgt u apart een uitnodiging. Leuk als u komt!

Op 26 maart om 19:00 uur gaan de groepen 1 het Paasfeest

vieren, een dag later zelfde tijd de groepen 2.

Ouders/verzorgers van harte welkom hierbij te zijn. De

andere groepen vieren het onder schooltijd in de eigen T T
groep. St _ ~

Op 29 maart is het Goede Vrijdag, waarna de Paasdagen
volgen.

We mogen stilstaan bij het feit dan Jezus de Heer door Zijn
liiden voor onze zonden heeft betaald en door Zijn
opstanding de dood heeft overwonnen. Via Hem is de weg
weer geopend naar God de Vader.

Ouderpanel.
iopthon e Een aantal ouders hebben afgelopen woensdag een halfuur samen met de
o mo bR directeur gesproken over de ontwikkelingen binnen de school, en we hebben
V\’e"wm"’“ met elkaar tips en tops gedeeld. Positief om zo vanuit betrokkenheid samen
e s school te kunnen zijn. Het voornemen is om zo’n 4x per jaar een ouderpanel te
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beleggen. Ook u bent de volgende keer welkom!

Ouderraad.

Graag laten we weten dat we als school ontzettend blij en dankbaar zijn met de ouderraad. Rianne
Lex, Marjolein Doornenbal, Margreet de Visser, Monique van Leeuwen, Jeannet Geerts en Ellen van
Kruistum pakken van alles op en aan om te zorgen dat we op school naast het lesgeven ook andere
dingen samen voor u en uw kinderen kunnen doen, zoals de avondvierdaagse, fruitmaand,
koffie/thee bij diverse vieringen en nog veel meer. Dank jullie wel!

U bent trouwens altijd welkom om via mail, telefoon of persoonlijk uw ideeén betreft school of de
groep te delen. Als het even niet uitkomt maken we een afspraak. Loop gerust binnen!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Rehobothschool.


https://tov.gavescholen.nl/wp-content/uploads/2024/02/BDM24-gezinsdagboek.pdf

