
 

Nieuwsbrief 3: November 2023 

 

Dankbaar! 

We kijken met dankbaarheid terug op de dankdagvieringen 

vanmorgen in de Julianakerk. Het verhaal uit Johannes 6 van de 

wonderbare spijziging stond centraal: De Heere Jezus wordt gevolgd 

door een grote menigte. Ze volgen Hem omdat ze Hem veel 

wonderen zagen doen. De Heere Jezus genas veel zieke mensen en 

vertelde prachtige gelijkenissen. Er gebeurde altijd wel iets rondom 

de Heere Jezus. Zoveel zelfs dat, als je niet oppast, je het echte 

wonder lijkt te missen. Allerlei details vragen de aandacht en leiden ons af. Wat dat betreft is onze 

tijd niet anders dan de tijd uit het Bijbelverhaal. Ook in onze tijd zijn er veel dingen die ons afleiden. 

We zijn druk of maken ons druk over veel dingen. Deze dankdag mochten we onze dank bij de Heere 

God brengen. Voor de scheppingskracht in de natuur die het graan laat groeien. En we mogen stil 

staan bij datgene dat we zelf kunnen geven om uit te delen in het vertrouwen dat de Heere God het 

zal gebruiken tot Zijn eer. 

 

Wel en wee. 

Vanaf november is onze conciërge-meester Wim van de Bovenkamp weer 

helemaal aan het werk, we zijn dankbaar en ervaren het met hem ook als een 

wonder dat zijn polsen zo goed hersteld zijn. 

Juf Janinka Pitlo kan ook steeds meer uren op school zijn. Zij ondersteunt de 

leerkrachten in diverse groepen. Onze intern begeleider Jorine Verburg is helaas 

langer afwezig door ziekte, ze wordt deels vervangen op 2 dagen onder schooltijd 

door juf Jolanda ten Ham. We zijn dankbaar dat zij de school zo wil helpen en fijn 

om haar weer in school te zien. Juf Ida van der Knijff heeft de laatste tijd wat 

lessen mogen geven, we hopen met haar dat er vooruitgang in het herstel mag zijn, al zijn het 

wellicht kleine stappen.  

 

Nieuwe mailadressen. 

De school en alle teamleden hebben een nieuw mailadres gekregen, net als 

eerder al de andere Gavescholen.  

De mailadressen van de leerkrachten krijgt u via de Parro door.  

Enkele andere handige mailadressen:  

Administratie j.vdweijden@gavescholen.nl  

Erika (coördinator overblijven): overblijf.rehobothschool@gavescholen.nl  

Directeur: gj.vdhorst@gavescholen.nl 
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Gebed. 

Van harte welkom om mee te bidden met één van de gebedsgroepen. We 

bidden voor de school, de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en 

ondersteunend personeel. Het nieuwe mailadres is 

gebedsgroep.rehobothschool@gavescholen.nl  

Hieronder de data, tijden en locaties: 

Waar  Data  Tijd  

Citroenvlinderstraat 28  Di: 28 nov, 19 dec 13.30 uur  

Zijdevlinderhoek 6  Do: 21 dec  20.15 uur  

Prinsesselaan 11  Do: 30 nov  20.15 uur  

 

 

Kindbegrip 

We gebruiken voor groep 3-8 een nieuw 

meetinstrument van Parnassys, Kindbegrip. Dit 

geeft inzicht en overzicht in het sociaal-emotioneel 

leren van de kinderen, onderverdeeld in drie 

verschillende ontwikkelingsgebieden: Emotionele 

competenties (ik), Sociale competenties (jij) en de 

Morele competenties (wij). Ook meten we de 

sociale veiligheid per groep en per kind. Eind 

november wordt u uitgenodigd voor een gesprek 

over het welbevinden van uw kind n.a.v. de 

uitkomsten. 

 

 

Behalve de contactmomenten voor Kindbegrip ziet de maand er verder heel gewoon uit.  

En dat is ook best bijzonder!  

 

En dan komt Sint op vrijdag 1 december alweer langs op onze school. 

 

 

 

Tenslotte: Als u vragen/opmerkingen hebt, wees welkom op school!  

Kom gerust even binnenlopen. 
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