
Nieuwsbrief 1: Start schooljaar ‘23-’24 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Helaas werkt wegens een wijziging binnen Parnassys de mail en 

Parro nog niet, we hopen eind van deze week dat het weer lukt. 

Vandaar deze keer de nieuwsbrief op papier.  

 We zijn dankbaar dat we met alle leerlingen en leerkrachten het 

schooljaar mochten beginnen.  

Het jaarthema van de Gave scholen is ”Geloof", waarbij 1 Korinthe 

13: 13 leidend is: En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de meeste van deze is de liefde. We wensen ook dit jaar ons 

werk met passie te doen, vanuit de zekerheid dat het God is die ons 

leidt. We willen samen met u zorgdragen voor een veilig, liefdevol 

werkklimaat voor elkaar en voor de kinderen.  

Teamnieuws: 

- Juf Martine Bette was op 17 augustus 25 jaar 

werkzaam in het onderwijs, en ook al deze jaren op 

onze school. We zijn blij dat ze onderdeel is van ons team en hopen dat ze nog vele jaren 

bij ons juf blijft. We wensen haar hier verder Gods zegen over. Op een later moment 

hoort u meer. 

- Juf Colinda en haar man Jacco Jansen hebben op 4 augustus een kindje gekregen: Rosie 

Hendrika. Rosie is het zusje van Luca. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst. 

- Juf Truus Esveld, juf Anna de Jong, juf Rinie Kok en juf Aafke Waagmeester starten als 

nieuwe collega op onze school. Van harte welkom en Gods zegen gewenst op jullie werk. 

 

Oudervertelgesprekken: 

In de komende weken worden de jaarlijkse Oudervertelgesprekken georganiseerd. U ontvangt 

daarvoor volgende week een uitnodiging via Parro. Vervolgens kunt u zelf intekenen op een van de 

door de leerkrachten aangegeven momenten. Vooraf krijgt u een vragenlijst. Het is belangrijk om 

deze vragen te beantwoorden. Tijdens het gesprek zullen deze antwoorden aan de orde komen. 

Informatieboekje nieuw schooljaar: 

Volgende week ontvang u via Parro het jaarlijkse informatieboekje van de groep als bijlage. Als u 

liever een geprint exemplaar ontvangt, mag u dat bij de leerkracht aangeven.  

Lunchen op school, hulp gevraagd! 

Ook voor dit schooljaar hebben we mensen nodig om de eetpauze tussen de middag goed te laten 

verlopen. De leraren hebben recht op een half uur pauze en ook de kinderen hebben deze hard 

nodig. Nu moeten 'gaten’ gevuld worden door medewerkers van school, wat rechtstreeks ten koste 

gaat van onderwijstijd aan uw kind. We doen dus een dringende oproep om u aan te melden voor 1 

uur in de week. Om de week is ook mogelijk, meer is zeer zeker een optie. Wilt u invaller zijn? Dan 

kunt u zich uiteraard ook aanmelden. Voor de groepen 1/ 2 geldt dat u per dag twee groepen krijgt; 

beide een half uur. Voor de groepen 3 t/m 8 wisselt u elk kwartier van lokaal en krijgt u dus vier 

groepen. Bij alle groepen bent u er om het eten goed te laten verlopen, u hoeft niet te bidden/ 

danken of bijbel te lezen, dit doet de leerkracht zelf. De pauze is van 11:45 - 12:45 uur. 

Waar is vooral behoefte aan?  

Maandag: Onderbouw 1 keer uur. Midden- en bovenbouw: 1 keer 1 uur en om de week een uur. 



Dinsdag: Onderbouw 2 keer 1 uur. Midden- en bovenbouw 1 keer half uur. 

Donderdag: Onderbouw 2 keer een uur en om de week 1 uur. Midden- en bovenbouw 3 x een uur. 

Vrijdag: Bovenbouw 1 keer half uur 12.15 uur tot 12.45 uur. 

Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Voor aanmelden of informatie kunt u mailen met onze 

coördinator Erika van Kruistum: overblijf@rehobothschool.nu We hopen op veel aanmeldingen!  

 

Gebedsgroepen 

 

Van harte welkom om mee te bidden met één van de 

gebedsgroepen. We bidden voor de school, de kinderen, hun 

ouders, de leerkrachten en ondersteunend personeel. 

Hieronder de data, tijden en locaties:   

Citroenvlinderstraat 28 , Di: 29 aug, 26 sept, 31 okt, 28 nov , 13.30 uur  

Zijdevlinderhoek 6 , Do: 31 aug, 26 okt, 21 dec , 20.15 uur  

Prinsesselaan 11 , Do: 28 sept, 30 nov , 20.15 uur  

Mocht u zelf dank- of gebedspunten hebben dan kunt u die mailen naar 

gebedsgroep@rehobothschool.nu. Uiteraard worden deze gebedspunten vertrouwelijk behandeld.  

Ruim 12 jaar geleden heeft Annemiek v.d. Meer de gebedsgroep van de Rehobothschool opgestart 

en leidinggegeven hieraan. Daarbij heeft ze, samen met Roos, jarenlang de jaarlijkse gebedslessen 

verzorgt in verschillende groepen. We willen haar bedanken voor haar trouw en inzet de afgelopen 

jaren. Bedankt dat je de kinderen liet zien wie de Here God is en trouw bad voor de school, de 

kinderen en de leerkrachten. 

 

Vanaf dit schooljaar zal Hanneke Methorst het aanspreekpunt zijn voor de gebedsgroepen. Mocht u 

mee willen bidden of heeft u vragen over de gebedsgroepen? Dan kunt u contact opnemen via 

gebedsgroep@rehobothschool.nu of via tel. 06-55751435. 

Kalender:  

21 augustus 1e schooldag. 

21-25 aug start van de Gouden Weken en hoofdluiscontrole.  

In de eerste weken zijn de oudervertelgesprekken. Welkom, we zijn benieuwd! 

Maandag 28 augustus om 19:00 uur is de jaaropening op het plein en aansluitend in de groepen.  

Hierbij bent u ook van harte welkom! 

Maandag 18 september is het Lampegiet. 

Maandag 25 september is er studiedag en zijn alle kinderen vrij. Deze avond komt de MR bijeen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Rehobothschool 
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